
leven

Je kunt het leven 
nergens eten,

’t is geen drank, 
geen hap geen beet;

Wat het is valt 
niet te weten

Als je dat maar 
heel goed weet.

toon hermans



liefste

Ik zoek een woord
Een heel nieuw woord

Een woord dat niemand kent
Ik zoek een woord
Dat zeggen wil dat 
jij de liefste bent

hans & monique hagen



Mijn moeder is mijn naam vergetenMijn moeder is mijn naam vergeten
Mijn kind weet nog niet hoe ik heetMijn kind weet nog niet hoe ik heet
Hoe moet ik mij geborgen wetenHoe moet ik mij geborgen weten

Noem mij, bevestig mijn bestaanNoem mij, bevestig mijn bestaan
Laat mijn naam zijn als een ketenLaat mijn naam zijn als een keten

Noem mij, noem mij, spreek mij aan,Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.o, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb, wil ik heten.Voor wie ik liefheb, wil ik heten.

neeltje maria min



Ik voel me ozo heppie
zo heppie deze dag,

als je vraagt: wat heppie
als ik eens vragen mag,

dan zeg ik: hoe wat heppie,
wat heppik aan die vraag,
heppie nooit dat heppieje

dat ik heb vandaag?

joke van leeuwen


